
 

 

 

Willemstad, 13 maart 2023. 
 
Geachte ouders, 
 
Een goede en gezegende week toegewenst! 
Deze week zullen we het met de kinderen 
hebben over: 

• Liefde en 

• Vreugde  
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Dit zullen we met de kinderen behandelen 
gedurende deze week aan de hand van het 
verhaal van “Vijf broden en twee vissen.” 
Dit verhaal komen we tegen bij alle vier 
evangelisten: 
Jezus wilde in een boot naar een eenzame 
plaats, maar omdat dit gerucht doordrong 
tot het volk, liepen alle mensen te hoop om 
Jezus te zien. Door liefde en medelijden 
bewogen, genas Hij alle zieken. Tegen de 
avond kwamen de leerlingen naar Hem toe 
om Hem te zeggen het volk weg te sturen. 
Jezus echter zei tegen hen om de mensen te 
eten te geven. Maar ze hadden niet meer 
dan vijf broden en twee vissen en er waren 
meer dan vijfduizend mensen! Jezus nam de 
broden en de vissen, sprak de zegen uit, 
brak hij de broden en gaf ze aan de 
leerlingen om uit te delen. Allen aten totdat 
ze verzadigd waren. Hun honger werd 

gestild, niet alleen door het eten, maar 
vooral door Jezus’ liefde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onnodig te vermelden dat dit wonder veel 
vreugde bracht onder de mensen. Stel je 
eens voor als Jezus koning zou worden, dan 
konden ze voor altijd te eten hebben! Ook 
de mensen die Hij had genezen, waren 
vervuld van vreugde, eenmaal toen ze zijn 
genezende en bevrijdende liefde hadden 
ervaren. 
Iedereen die met Hem in aanraking kwam 
werd geraakt door zijn liefde. En nu nog 
steeds! 
Indien we ons hart openstellen voor Hem 
en Hem binnenlaten in ons leven, dan 
ervaren we niet alleen zijn liefde, maar ook 
de vreugde die dit met zich meebrengt. 
“Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde 
te geven, dan zal je vreugde volkomen 
zijn.” (Johannes 15, 10) 
Tegelijkertijd vraagt Hij van ons, om zijn 
liefde en vreugde te verspreiden. 
“Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb 
liefgehad. Aan jullie liefde voor elkaar zal 
iedereen zien, dat jullie mijn leerlingen 
zijn.” (Johannes 13,35) 
Ook in de eerste brief van Johannes lezen 
we: 
“Ieder die liefheeft is uit God geboren en 
kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, 
want God is liefde.” ( 1 Johannes 4,8) 
 


